
Identiteit en missie De Drieklank 

uit de visienota ‘De kerk van de toekomst – De Drieklank op weg naar 2030’ (2020/2021) 

 

1. Visie 

Onder 'visie' wordt in deze nota verstaan: een kernachtige formulering van onze identiteit (wie 

zijn we en wie willen we zijn) en onze missie (onze opdracht) als wijkgemeente. 

 

2. Onze identiteit 

We zijn gemeente van Christus. Met de Bijbel als bron en kompas, staande in de traditie van onze 

voorgangers en met het oog op wie er na ons komen, verbonden met gelovigen wereldwijd, 

bouwen we mee aan Gods koninkrijk op aarde en geven daar handen en voeten aan in onze eigen 

tijd en op onze eigen plaats. 

 

Als gemeente zijn we geroepen tot 

– omgang met God; 

– gemeenschap met elkaar; 

– dienst aan mens en samenleving. 

Dit zijn niet drie 'werkvelden', bijvoorbeeld: kerkdienst, onderlinge ontmoeting, diaconale 

activiteiten; of: vieren, leren, dienen. Maar dit zijn drie 'dimensies' van gemeente-zijn die alle 

leven en werk in de gemeente doortrekken 

 

Onze identiteit komt ook naar voren in de namen die we onze wijkgemeente en onze gebouwen 

gegeven hebben. In De Drieklank kun je horen dat het gaat om genoemde drie-voudige 

ontmoeting. De Drieklank laat ook horen dat er muziek in onze gemeente zit. We geloven erin, 

hebben er vertrouwen in dat onze kerk belangrijk is en toekomst heeft. Je hoort erin dat er 

meerdere stemmen nodig zijn om die klank tot stand te brengen. We willen een veelstemmige 

gemeente zijn, waarin velen kunnen meezingen. In het logo staan de drie driehoeken voor de drie 

wijkgemeenten die destijds samen De Drieklank zijn gaan vormen: één geheel, en tegelijk elk op 

hun eigen plaats. Je kunt er ook een windwijzer in zien: wij willen ons de richting laten wijzen 

door de wind van de Geest. En door die Geest elkaar en anderen de weg wijzen naar Gods 

Koninkrijk. Of een kruisvorm: symbool voor de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus, 

wiens lichaam op aarde wij zullen zijn. 

 

De Bron maakt duidelijk dat we voor ons geloof telkens weer willen putten uit 'de bron': de Bijbel. 

Want die is voor ons de bron met levend water, water dat ons het leven geeft. In de Bijbel is de 

bron een belangrijke plek: er vinden beslissende ontmoetingen plaats. Daarom is het mooi dat 

we ook De Ontmoeting als naam hebben. Daarin komt naar voren dat het ons gaat om de 

drievoudige ontmoeting: met God, met elkaar, met de wereld. 

 

3. Missie 

Vanuit onze hierboven geschetste identiteit herkennen we veel in visienota van de PKN uit 2005, 

Leren leven van de verwondering. 

1. De kerk wil een krachtige geloofsgemeenschap zijn waar mensen, samen met anderen en in 

het licht van de woorden van God, de zin van hun leven kunnen ontdekken. Vanuit haar 

eeuwenlange om�gang met God heeft de kerk (ant)woorden gevonden die ook nu richtinggevend 

zijn voor mens en sa�menleving. 



2. De kerk wil vanuit haar geloofstraditie staan voor de levensveranderende boodschap van het 

evangelie en hiervan getuigen. Dat wil de kerk doen op een aansprekende en eigentijdse wijze 

voor alle generaties. 

3. De kerk wil een gemeenschap zijn waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in 

liederen, gebeden en in de tekenen van doop en avondmaal. 

4. De kerk wil een gemeenschap van gebed zijn waar mensen leren beseffen dat zij hun lijden, 

hun schuld en hun vragen in Gods handen mogen leggen. 

5. De kerk wil een centrum van waarden en spiritualiteit zijn, een plek van bezinning waar 

mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en wat God van hen vraagt. 

6. De kerk wil een zorgzame gemeenschap zijn, die zich bekommert om mensen in problemen, 

hen bijstaat en voor hen opkomt. 

7. De kerk wil een gemeenschap zijn waar mensen zich geborgen kunnen weten. De 

gemeenschap, die de kerk is, weerspiegelt iets van de ruimte en de geborgenheid die God aan 

mensen schenkt. 

8. De kerk wil een beweging van hoop en verwachting zijn waarin mensen elkaar dichtbij en veraf 

inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en 

 

Zoekend naar meer concretisering daarvan in onze eigen situatie, zijn de volgende accenten te 

leggen: 

– we willen een kerk zijn in en voor de samenleving; 

– we vinden gastvrijheid, openheid, belangstelling belangrijke waarden; 

– we werken aan ontmoeting en gemeenschap; 

– we benadrukken het belang van bezig zijn met en werken aan duurzaamheid in brede zin 

(sociale-, economische- en ecologische duurzaamheid); 

– we streven naar differentiatie in vieringen, waarbij in De Bron vooral 'gewone' kerkdiensten en 

in De Ontmoeting met name 'gevarieerde', experimentele, vernieuwende vieringen zullen 

plaatsvinden; 

– we willen door en met en in al onze activiteiten mensen uitnodigen te geloven in God de Vader, 

Jezus Christus de Heer, de heilige Geest de vernieuwer. 

 


